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ZOMERTOCHTEN
THEMA

Slechts een paar uur eerder stapten we na een goed ontbijt 
bij Hotel Corrieu in La Llagonne de deur uit. De locatie van 
deze semi-luxe overnachtingsplek is een prima uitgangs-

punt voor een bezoekje aan de Pyrenées Méditerranée en Pays 
Catalan, het natuurgebied dat bij de Catalaanse Pyreneeën 
hoort, maar in Frankrijk ligt. Een tweedaagse wandeltocht door 
de sectoren Camporells en Bouillouses zal ons door een uiterst 
gevarieerd terrein leiden en een veelzijdige flora en fauna tonen. 
Wandelgids Julien Boher van Bureau Montagne in Les Angles 
gaat met ons mee. Niet omdat de gekozen route zo ingewikkeld 
is, maar omdat hij als wandelende encyclopedie ons alles kan 
vertellen over de historie, gesteenten, taal, diersoorten en 
vegetatie van dit gebied. Dát maakt de tocht nog interessanter 
en – warempel – wilder.

Camporells
De eerste paar stappen via de Serre de Maury richting Refuge 
des Camporells zijn om heel eerlijk te zijn niet zo exotisch. Vanaf 
het startpunt op de parkeerplaats van het skigebied Formiguères 
wordt er hard gewerkt aan de uitbreiding van het gebied, waar-
door we het eerste uur door de puinhoop van de graafmachines 
en het mulle zand over een zomerse skipiste omhoog lopen. 
Gelukkig kunnen we ons hogerop met gemak een weg banen 
door de hoge dennenbomen en zodra we de grote heuvel van  
het skigebied over zijn horen en zien we niets meer van de 
zogenoemde civilisatie. 

Het Franse 
Wilde Westen

De Catalaanse Pyreneeën

Als je je ogen dicht doet, kun je net doen alsof je jezelf in het Wilde Westen begeeft: een zacht briesje, 
de brandende zon op je wangen en het geklapper van vleugels. De vale gieren hebben hun prooi 
gevonden en strijden onderling om een klein stukje van het hert te bemachtigen. We zijn in de Franse 
Catalaanse Pyreneeën op ontdekkingstocht, op zoek naar wat de natuur ons hier te bieden heeft.

Tekst en beeld Mirte van Dijk

als wandelende
encyclopedie kan de
gids van alles vertellen
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Bouillouses
Onze tweede dag begint koud. De frisse wind snijdt in onze 
wangen en we bestempelen het nu als klassiek septemberweer. 
De route loopt vandaag van de Camporells naar de Bouillouses. 
Gedurende de tocht transformeert het terrein langzaam maar 
volledig en krijgt het een meer Zuid-Frans karakter dan de dag 
ervoor. Om de haverklap lopen we langs een bergmeertje, 
eigenlijk het enige teken dat het hier minder droog is dan het 
lijkt. Zo aan het einde van de zomer is de vegetatie zijn kleur al 
verloren en ziet het landschap er dor uit. 
De hoge rotspartijen laten we achter ons, de golvende vallei lijkt 
zich hier steeds meer uit te strekken. Daarboven zien we het 
dikke wolkendek aankomen. In plaats van ons lunchpakketje 
pakken we onze regenkleding en we vervolgen de tocht door een 
grijs gekleurd en nat landschap. Onderweg zien we de diverse 
bordjes met routes die aan de die van ons grenzen. Mocht je 
graag meerdere wandelingen willen maken, dan kun je hier 
dagenlang vertoeven. Alles is aangenamer met mooi weer, maar 
zelfs vandaag is het duidelijk dat deze markante plek de moeite 
waard is om te ontdekken. 

In het iets lagergelegen bos wordt de vegetatie steeds rijker. 
Groen wint het van grijs. Nu we de hoogvlakte achter ons gelaten 
hebben geeft Julien ons een minicursus over de talloze padden-
stoelen, vertelt hij mysterieuze kampvuurverhalen over een 
verlaten herdershutje waar we langs wandelen en vat hij de 
lange geschiedenis samen van de grote hut waar we vannacht 
slapen.
Doorweekt en met de behoefte aan een warme douche en kop 
thee komen we aan in Hotel Bones Hores, aan het Lac des 
Bouillouses. Het is dan wel een hotel, maar heeft het karakter 
van een refuge. Ze zijn bijvoorbeeld niet het hele jaar open en 
het voelt alsof je boven op een berg zit, terwijl je eigenlijk 
onderaan de vallei bij een dam bent. Het is wel wat drukker dan 
in de meeste berghutten. Er komen hier bussen met toeristen die 
graag een dagje het imponerende landschap van de Bouillouses 
willen ervaren. En terecht. 
Zo eindigen we weer zoals we begonnen zijn: bij een grote 
parkeerplaats met bezoekers die, net als wij, een glimp willen 
opvangen van dit indrukwekkende natuurpark. Alleen hebben wij 
nog net wat meer van het Wilde Westen gezien. 

Reis
La Llagonne ligt een kleine 1400 kilometer  
van Utrecht vandaan. Je doet er met de auto 
ongeveer veertien uur over. 
Met de trein kun je goed naar Toulouse of 
Montpellier reizen, vanwaar je met de bus  
en taxi verder kunt. Gezien de spaarzame  
verbindingen moet je rekening houden met 
een ingewikkelde planning.

Overnachten
Er zijn diverse hutten in dit gebied. De meeste 
moet je vooraf reserveren. Wij overnachtten bij 
de Refuge des Camporells, een aanrader.  
Je kunt ook een van de campings bezoeken en 
vanuit daar het gebied ontdekken. 
Tips voor overnachtingsplekken, wandelroutes 
en andere activiteiten vind je op  
tourisme-pyreneesorientales.com.

Pyrenées Méditerranée en Pays Catalan

Het contrast is direct enorm groot: het geruis heeft plaatsge-
maakt voor stilte, het zand voor weiden en de graafmachines 
voor dieren. Het uitzicht over de zijde waar Formiguères ligt is 
niet onverdienstelijk, maar als je eenmaal de vlakte van de 
Camporells in het zicht krijgt ben je de start van de tocht 
alweer helemaal vergeten. We vervolgen onze weg over de PR, 
ofwel de Petite Randonnée met de naam Tour du Capcir. Alsof 
we een in een film beland zijn komen de vale gieren tevoor-
schijn zodra we over de rand de vallei die voor ons ligt in 
kunnen kijken. Ze cirkelen boven ons door de betrokken lucht. 
Onder ons zien we de Camporells: de vlakte met diverse 
meren, omringd door strak vormgegeven rotspartijen, die aan 
de ene kant onbegaanbaar lijken en aan de andere kant 
uitlopen in een aantrekkelijke klim- en wandeltocht.

We vangen een glimp op van de hut, verscholen achter een 
groepje bomen en gelegen op 2240 meter. Het terrein dat 
voor ons ligt golft als een zee. De route naar de hut is vanaf 
het startpunt slechts een kleine twee uur, maar wij beklimmen 
nog een markante piek en maken dus een omweggetje om van 
het beste uitzicht op de vallei te kunnen genieten. Het is 
heerlijk om een wandeling te maken waarbij er geen tijdsdruk 
is om een bepaald aantal kilometers en hoogtemeters af te 
moeten leggen om bij de hut te komen. Omdat we al zo dicht 
bij de hut zijn, kunnen we onderweg van alles doen en  
bekijken. Julien vertelt ons verhalen over de schaapherders en 
lokale kaas en laat zien welke planten je kan eten in geval van 
nood. Het is half september en we pikken nog net het laatste 
staartje van de zomer mee. Wanneer de zon zich dan toch  
echt bijna achter het mooie landschap verschuilt, dalen we af 
naar de oeroude Refuge des Camporells, die het hele jaar 
geopend is. 

De hut is propvol, wat wil zeggen dat alle negentien bedden in 
het lager geboekt zijn. Alle andere bezoekers slapen in de 
tentjes die je bij de hut kunt lenen en opzetten. We eten 
allemaal tegelijk, wat de pot schaft plus een karaf wijn, en 
helpen met opruimen. De volgende ochtend helpen veel 
wandelaars ook met het vullen van alle bidons voor koffie en 
thee. De bron is vlakbij, maar tergend langzaam. Ach, we 
hebben geen haast. En de ervaring in deze primitieve hut is 
absoluut de tijd waard. 

het terrein dat voor ons ligt
golft als een zee


